
Hoi kids,  
 

de vakantie is bijna voorbij… nog 1 week fijn genieten en dan duik je weer een nieuw 
schooljaar in. Heb je er al een beetje zin in? 
Deze laatste week is er altijd de VakantieBijbelClub. Maar ja… dit jaar gaat alles anders.  
Er is geen VBC, maar we hebben wel voor jullie nog een leuk spel, dat je in je eigen tijd kunt 
spelen. Dat kan alleen, maar dat kan ook met je vader, moeder, opa, oma, vriendje, 
vriendinnetje… kijk maar wat het best bij je past. 
 

De bedoeling van het spel 
Je loopt door Schoonrewoerd en ziet op veel ramen memoryplaatjes hangen. Bij de plaatjes 
met een blauwe rand staat een cijfer, bij de plaatjes met een rode rand staan letters. Ga op 
zoek naar dezelfde plaatjes en zet de letters op de juiste plaats. Heb je het goed gedaan, 
dan krijg je de zin die dit jaar bij de VBC centraal staat. 
 

En dan… 
Laat jouw oplossing lezen bij één van de volgende adressen en je krijgt nog iets van ons. 
➢ Familie Doeser   De Bongerd 2 
➢ Familie Kamp   Noorderwoerd 46 
➢ Familie van der Poel  Dorpsstraat 31 
➢ Familie Verrips   Kalverweg 14 

Succes en veel plezier namens iedereen van de VBC.  
 

Duik erin! 
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De oplossing: 
 

Jezus zegt:  

 


